
HISTORISCHE VAARDIGHEDEN 
 PRENTANALYSE 
 

Het bespotten van mensen of instanties is een aloude traditie geworden en werd al toegepast in de 

zestiende eeuw. Protestanten en katholieken bestookten elkaar met prenten waarin ze elkaar 

belachelijk maakten. Een aantal van deze prenten zijn op de volgende bladzijden te vinden. Bepaal per 

prent: 

- of deze is gemaakt door een katholiek of protestant; 

- waaruit dat blijkt en; 

- welke kritiek er in de prent naar voren komt. 

 

bron 1 - ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

bron 2 - ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

bron 3 - ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

bron 4 - ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

bron 5 - ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

bron 6 - ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

 
 

 

 

 

 

Bron 1 – een spotprent uit de 
zestiende eeuw 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bron 2 – spotprent uit de zestiende 

eeuw: Jezus op een ezel en de paus 

in alle luxe op een paard. 

Bron 3 – een monnik en een vrouw, 

terwijl de paus toekijkt. 

Bron 4 – een spotprent uit de 

zestiende eeuw met als 

onderschrift ‘de duivel 

bespeelt’. 

Bron 5 – een spotprent uit de 

zestiende eeuw met als 

onderschrift 

‘de halve satan’ 

Bron 6 – een spotprent met als 
titel ‘de voeten van de paus 
kussen’. Het onderschrift luidt: ‘jij 
maakt ons niet bang, paus, wees 
niet zo’n wreed man, anders 
draaien we ons om en laten we 
onze achterste zien.’ 


